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Chúng tôi có được tin buồn vào ngày cuối năm là một người quen mắc trọng bệnh, bệnh K, rồi họ muốn
gặp. Trong khi giữa lúc xuân về, ai cũng vui, có người muốn đi, người sắp đi. Có một chuyện thế này, tôi
biết tôi nói cái này thì bà con nghĩ rằng tôi trấn an bà con, nhưng mà đó là một sự thật. 
Đó là cái cuộc đời này nó muôn thuở không có trắng, không có đen, mà nó vốn là không có màu. Tôi biết
tôi nói cái này nghe rất là kỳ, cuộc đời vốn không có màu, có nghĩa là có một số người thì họ thấy cuộc
đời này nó màu hồng. Nhưng có một số người họ thấy cuộc đời này nó là màu đen, mà cũng là nó thôi, do
cách nghĩ của mình. Các vị biết rằng trên thế giới này cho đến hôm nay nè, nó cũng có một vài quốc gia
cho phép người ta được ra đi, tức là chết, được phép chết trong cái hình thức trợ tử. 
Trợ tử có nghĩa là người ta chích thuốc cho mình chết. Mà trước hết mình phải viết giấy cam kết là mình
đã cố ý mình chọn một cái chết trong tự nguyện, trong cái giây phút tỉnh táo, minh mẫn, không bị ai
cưỡng bức, phải không? thì cái chết trợ tử, thì tôi cũng đọc trong sách báo thôi, tức là một cái chết rất là
nhẹ nhàng, tức là họ cũng chích lần lượt cho mình vài mũi, thí dụ như họ làm cho mình dãn cơ, dãn cơ
toàn bộ, buông hết, rồi họ kích tim, kích phổi cho nó buông hết, nó không làm việc nữa. Thì theo tôi biết
đó thì nó cũng gần giống như là 3 cái mũi thuốc của tử tù vậy đó. Gần giống như vậy, và dĩ nhiên là ở đây
nó có những mũi thuốc nó chống co giật. Mà rõ ràng là họ không muốn sống nữa. Và cuộc đời này đối
với họ lúc bấy giờ nó là một cái gì đó mà cần phải bỏ lại để mà đi. Trong khi đó thì có những cái người
ngay đêm nay, ngay bây giờ ở trong bệnh viện, họ đang dành giật cái hơi thở, dành giật sự sống qua từng
cái giọt nước truyền dịch. Và gia đình, bác sĩ không ngừng theo dõi trong căng thẳng cái màn hình của
điện tâm đồ, điện não đồ, chỉ cần thấy nó tít tít mà nó làm đường thẳng băng là xong, và một câu nói của
bác sĩ là xin lỗi, chúng tôi đã tận sức, thí dụ như vậy, chỉ vậy thôi.
Tôi muốn nói cái gì? Tôi muốn nói rằng là thế giới này là có kẻ muốn sống, muốn ở lại, có kẻ thì muốn ra
đi, và từ đó, đám cưới, đám ma đối với nhân loại chúng ta nói chung nó cũng có hai cái ý nghĩa tương
phản nhau. Có người họ thấy cái đám ma nó rất là dễ sợ. Nhưng có người thì chính họ tìm đến cái chết, có
nghĩa là tự họ tìm đến cái đám ma. Và có những người thì họ coi cái đám cưới là màu hồng. Nhưng mà
tôi biết rằng có những người họ rất là sợ đám cưới. Bằng chứng là có người hỏi…có thằng bé nó hỏi bố
vậy chứ tại sao mà đám cưới là ngày vui mà người ta lại đi coi ngày tốt làm chi? ổng nói bởi vì cưới xong
thì nó hết còn ngày tốt rồi. Và ngày cưới là ngày tốt sau cùng của một đời người, thì mình thấy cái đó
đúng, bởi vì phải nói rằng đối với chúng tôi, đó là các vị biết chúng tôi là tu sĩ, chúng tôi không có gia
đình, nhưng mà nói thiệt là trước ngày chúng tôi bay về Việt nam, chúng tôi có nghe nói một vài phật tử ở
Thụy Sỹ, ở Mỹ và ở Việt Nam, đính hôn, kết hôn và ly dị, một cách rất là tình cờ, tôi nghe được ba bốn
tin vậy đó. Tôi thấy hơi buồn cười là cái cặp này nó đang hí hửng, hào hứng, sửa soạn kết hôn. Còn cặp
kia thì nó đang hí hửng, hào hứng bởi vì nó ly dị. Và người ta nói rằng trong đời người đàn ông có hai cái
nụ hôn mà không quên được là nụ hôn đầu đời của tình yêu và nụ hôn cuối cùng của mẹ. Và trong đời
người đàn ông có hai ngày cũng không quên được đó là ngày lấy vợ và ngày ly dị, mà tôi tuyệt đối đồng
ý. Bởi vì mình thấy cuộc đời trước sau vẫn vậy thôi. Hoặc là người ta nói rằng đàn ông cái trọng lượng nó
thay đổi trước và sau đám cưới. Trước đám cưới thì xuống mở tủ lạnh không thấy gì thì leo lên giường
ngủ. Lấy vợ xong, lên giường thấy ngán quá nhảy xuống mở tủ lạnh. Thì thế là từ đó cái trọng lượng của
đàn ông trước và sau đám cưới nó có thay đổi rất là nhiều. 
Tôi kể bà con nghe chuyện đó không phải để bà con xem đó là chuyện cười, mà để bà con nhận ra một sự
thật là thế giới này vốn dĩ nó không có cái gì là tuyệt đối đen hay là tuyệt đối trắng, tuyệt đối hồng, tuyệt
đối xanh mà nó hoàn toàn nó tùy thuộc vào cái vị thế tư duy của mỗi người. Cũng cái con người đó mà
cách đây mấy chục năm mà mình mất ngủ vì mình mới quen, và cũng con người đó mấy chục năm sau
mình mất ngủ vì họ một mực không chịu ly dị, đúng không? ở đây có ai biết cái cảm giác đó không? nó
ngán dữ lắm, bởi vì một món đồ mà mình ớn mình có cách giải quyết chứ còn cái con người mà nó đã ớn
rồi thì chỉ có nước nhảy lầu thôi.



Thì đêm nay tôi nói cái gì? Tôi nói từ cái đám ma, đám cưới, ly dị, tình yêu, hẹn hò, tất cả màu gì thì tùy
hoàn cảnh thôi, ở ngoài không có biết. Và đêm nay là đêm giao thừa, tôi muốn mượn cái chữ “giao” giao
thừa để tôi gửi đến bà con một cái đề tài suy tư. 
Giao thừa là gì? Giao thừa là cái thời điểm kết nối của năm cũ và năm mới gọi là “giao”, giao kết, giao
liên, giao tiếp. Thì giao thừa nó là một cái thời điểm mà kết nối giữa năm cũ và năm mới. 
Và theo tinh thần của nhà Phật thì không phải đợi đến cái đêm 30, kết thúc vào lúc 12:00 giờ và bắt đầu
cái ngày mồng 1 Tết của năm sau mới gọi là giao thừa. Mà theo trong Kinh thì toàn bộ đời sống của
chúng ta vốn dĩ là nó liên tục giao thừa. Có nghĩa là:
- Từ cái vui chuyển qua buồn nó là một lần giao thừa. 
- Từ cái tâm bất thiện nó qua cái tâm thiện là một lần giao thừa. 
- Từ cái thích mà nó chuyển qua cái ghét là một lần giao thừa.
Thì thử hỏi một ngày như vậy mình có bao nhiêu cái giao thừa, đó là một. Cái thứ hai, trong Kinh nói
không phải đợi đến cái lúc mà tắt thở xuôi tay, cứng đờ mới gọi là chết, mà trong khi đó cái đời sống của
mình nó được diễn ra trên vô số cái chết tiếp nối nhau liên tục qua từng phút đồng hồ. Có nghĩa là từ cái
trạng thái dễ chịu mà nó chuyển qua cái khó chịu, từ cái giây phút dễ thương mà nó chuyển qua cái khó
thương, từ cái giây phút mà làm mát mẻ mà chuyển qua nóng nực. Mà từ nóng nực mà nó chuyển qua cái
mát mẻ thì toàn bộ tâm sinh lý của chúng ta đã đổi khác. Bởi vì mình không có học đạo nên mình không
có hiểu cái đó.
Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, không biết là bao nhiêu ngàn lần, khi mình không biết đạo là mình
nghĩ đời sống trăm năm của mình nó là cái dòng chảy liên tục, tiếng Mỹ gọi là một cái line, line là một cái
đường thẳng. 
Nhưng biết đạo ba mớ mình thấy rằng cái đời sống của mình nó chỉ là những cái mùa mưa nắng, những
bữa ăn, đấy, những bữa ăn. Những mùa mưa nắng, những ngày và đêm, những cuốn lịch được gắn lên rồi
tháo xuống. Lúc bấy giờ đời sống mình không phải là những đường thẳng nữa mà nó là từng đốm, đốm
thiện, đốm ác, đốm buồn, đốm vui, đốm khó chịu, đốm dễ chịu. Thì người Mỹ họ gọi cái đốm đó là spot.
Cái kia là line, bây giờ chuyển qua spot. 
Nhưng mà nếu mà một cái người mà tu tập Niệm Xứ thì sẽ thấy rằng thế giới này còn thảm hơn cái spot,
nó không phải là spot mà nó là từng chấm, tiếng Mỹ gọi là dot. Hiểu không? từ line nó chuyển qua spot
và cuối cùng là từng dot tức là từng chấm, chấm như vậy. 
Tôi nói cái này nhiều lần lắm, có nghĩa là các vị để ý một bức tranh hay là một tấm ảnh chụp, nếu mà
mình phóng to nó ra 1000 lần, 2000 lần thì cái hình ảnh đó nó không còn nữa mà nó chỉ còn là những cái
chấm màu thôi có đúng vậy không? chỉ là những cái chấm màu thôi, chưa hết, còn nữa, một cái bữa ăn
mà gọi là ăn ngon thì cái bữa ăn ngon của người này thì nó chưa chắc là bữa ăn ngon của người kia, có
đúng vậy không? và cái gọi là ngon đó nó chỉ có khoảng mấy cm trên lưỡi mình thôi, có đúng không?
nuốt một cái ực vô rồi thì tàu hũ hay là cá thịt nó giống nhau, mà chỉ vì có đoạn khoảng tấc đó mà chúng
ta làm đủ cách hết. Cái món nào phải dòn, cái món nào phải thơm, món nào phải bùi, phải béo, phải ngọt,
phải đắng, phải chua, phải cay. Nhưng mà nó làm có khúc đó thôi. 
Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, nếu mà chúng ta không ăn bằng cái miệng, cái miệng thì nó sát cái
bên cái mũi, mình ăn mình có nghe mùi, rồi mình nhai rốp rốp mình nghe bằng lỗ tai, ăn đó là có lỗ tai, lỗ
mũi nè, lưỡi nè nó cùng làm việc một lúc. Chứ nếu mà mình không ăn bằng cái miệng mà mình ăn bằng
một cái lỗ nào đó mà nó nằm trên cái đầu gối của mình nè, mà trong cái lỗ đó nó không có lưỡi, cũng
không có mũi, cũng không có lỗ tai kế bên, nó chỉ là cái lỗ thôi. Rồi mỗi ngày mình cứ lấy thức ăn mình
nhét vô trong đó để mình sống. Thì lúc bây giờ ăn nó không còn là một sự hưởng thụ nữa phải không? mà
nó là một sự cực hình, phải không?
Lần này tôi về Saigòn, tôi có đem về 2 thùng sữa cho một người quen, không phải là người quen thông
thường mà đây là một cộng sự viên của Kalama, suốt nhiều tháng nay cụ không có ăn được, ăn cái gì vào
cũng mửa, chỉ có sữa là nuốt được, cho nên cụ bây giờ cho cụ ăn thịt rồng cụ vẫn mửa. Cụ chỉ uống sữa
được thôi. Cho nên người ta nói trẻ con với người già nó giống nhau ở chỗ là người trẻ con không có đi tè
ở trong quần được gọi là ngoan, mà người già không có tè trong quần được gọi là giỏi, đúng không? trẻ
con là bỏ ăn chỉ uống sữa thôi, trẻ con không ăn được chỉ uống sữa. Còn người già bỏ ăn và cũng chỉ
uống sữa thôi. Chúng ta sẽ có một lúc cái vòng tuần hoàn chuyển hóa nó sẽ quay chúng ta trở về cái đơn



vị gốc y như trẻ con vậy. Chỉ có một chuyện đáng buồn là người ta nói tại sao người già đi tè trong quần,
người già ăn uống đổ tháo mà bị con cháu nó ghét là vì sao? Vì một lý do duy nhất là người già không
còn mẹ nữa. Cái câu đó đúng hay sai? Nếu mà còn mẹ thì mẹ chịu hết mấy cái đó, nhưng mà xui một chỗ
là không có người già nào còn mẹ. Cho nên mấy đứa cháu, mấy đứa con nó chịu không nổi mấy cái…đó,
mấy cái vụ mà hôi hám, dơ dáy nó chịu không nổi.
Đêm nay, trong đêm bài giảng đầu năm, mà nãy giờ tôi thấy tôi nói toàn là chuyện buồn không là để chi?
tôi không muốn cho bà con buồn, mà bà con có để ý không? cái mặt của tôi luôn vui, bà con có để ý cái
đó không? là vì sao? Là vì tôi luôn luôn sống ở trong mấy cái suy tư đó. Và khi mình sống với nó thì nó
trở nên bình thường. Tôi có thể nói về một cái đám ma với một cái nụ cười y chang như trong đám cưới là
vì sao? Là vì trong tinh thần nhà Phật đám cưới với đám ma nó chỉ đổi cái tên thôi. Người đàn ông khi lấy
vợ là đời đã xong rồi, xui. Bởi tôi nhớ cái thằng đó, ông bố nó hỏi vậy chứ mày lấy vợ mầy lựa theo cái
tiêu chuẩn nào? Thì thằng con nó nói, thưa ba, chứ con mà lấy vợ, con quyết định rồi vợ con chỉ cần bằng
1/10 của mẹ là con vui. Thì ông bố ông hết hồn nói trời ơi má của mày bả tệ như vậy mà mày lựa đứa
1/10, nó đúng. Chính vì bả tệ cho nên chỉ cần vợ con nó tệ bằng 1/10 là con sống được. Vậy quý vị thấy
đó là cái chuyện đám cưới không phải đối với ai nó cũng là một cái ngày vui đâu, chưa chắc.
Và tôi nói lại, đêm nay chúng ta sắp sửa bước vào cái giây phút mà người ngoài đời họ gọi là giao thừa.
Thì làm ơn nhớ dùm một chuyện, cái chuyện giao thừa này đã được Đức Phật nói đến 3600 năm trước.
Ngài dạy chúng ta cái phép sống với những giây phút giao thừa, Ngài dạy rằng này các Tỳ Kheo, vị Tỳ
kheo chánh niệm, tỉnh giác, sống,
- Quán thân trên thân.
- Quán thọ trên thọ.
- Quán tâm trên tâm.
- Và Quán pháp trên pháp để diệt trừ Tham Ưu ở đời là sao? 
Cái Thân tâm này nó liên tục sanh diệt, các nhà khoa học, các nhà tâm lý học, họ cũng đồng ý với Phật
giáo ở điểm này. Các nhà Sinh Vật học họ đồng ý với Phật giáo rằng cái tấm thân của mình nè trong từng
phút nó không có ở yên, mà nó là một cái công trường, mà nó là một cái nhà máy, nó làm việc hùng hục,
quần quật, ầm ỷ. Ở đây ai mà từng có nghe cái ultrasound mà lúc mình siêu âm, cái cơ thể mình nó là cái
máy mà ồn còn hơn nhà máy xi măng Hà Tiên nữa, ầm, ầm, ở đây có ai nghe cái đó không? không có dịp
hả? nó làm việc ráo riết trong đó và những cái tế bào chết, những cái da khô nó phải đào thải liên tục để
nó tạo ra mũi nè, ở trong mũi có chất thải nè, lỗ tai có chất thải nè, rồi da khô, rồi gàu. Có nghĩa là mỗi
giờ đồng hồ, có thể mỗi phút đồng hồ thì cơ thể mình nó phải biến chuyển liên tục để chi? để nó đưa mình
về cái chết, nó đưa mình về tuổi già, rồi chưa hết, mỗi giây phút do mình sống không chánh niệm, cho
nên mình cứ hiểu lầm là chiều nay tôi vui. Bốn chữ: chiều nay tôi vui, mà chiều nay là thời gian bao lâu?
chiều nay mình giả định là từ 2 giờ cho tới 6 giờ mình gọi là chiều nay. Nhưng mà theo trong Kinh Phật
dạy đó thì trong suốt thời gian mà mình gọi là chiều nay đó là cơ thể mình, tâm tư của mình, cảm xúc của
mình, nếu mà mình ngồi yên lại, nhắm mắt theo dõi thì sẽ thấy rằng cái giây phút mà dễ chịu của cái thân
xác này nè nó rất là ít, so với cái giây phút nó khó chịu. 
Bây giờ nhắm mắt làm thử đi, cứ ngồi yên thế này trong vòng 5 phút, 10 phút thì mình thấy nó đau nhức,
tê mỏi, ngứa ngáy đủ thứ hết. Nhưng mà nhờ mình không có chánh niệm, mình sống buông thả cho nên
mình cứ gọi là chiều nay tôi vui.
Đó là nói về thân xác, còn nói về đời sống tâm lý, nếu mà mình ngồi yên lại để đọc vị bản thân, để quan
sát xem coi cái tâm lý của mình, cái cõi tinh thần của mình thiện với ác cái nào nhiều? vui với buồn cái
nào nhiều? rây rức, bức rức, khó chịu, tiếc nuối, thất vọng, sợ hãi, tức tối, bất mãn nó nhiều hơn là cái
lâng lâng, cái lâng lâng, vui vui đó là hiếm lắm nhưng mà chỉ có hành giả tu Tứ Niệm Xứ mới thấy ra
được cái đó. Cho nên người không có tu cứ nói là chiều nay tôi vui. Thật ra làm gì vui với một cái nguyên
một cái chiều nay, không có, không có. Và tại sao mà mình phải sống Chánh niệm? tại vì khi anh sống
chánh niệm thì anh mới có dịp anh thấy rằng cái sự có mặt, cái sự hiện hữu, cái sự tồn tại của nguyên cái
cục này nè nó là của nợ, đấy, chỉ có người Chánh niệm mới thấy được cái đó. Họ sống chánh niệm, họ
biết rõ cái gì đang diễn ra. Họ sống với trí tuệ họ biết cái đang diễn ra nó là cái gì, đấy, nhớ. Khi mà mình
sống với chánh niệm và trí tuệ thì mình mới có dịp thấy rằng nguyên cái cục này gồm thân và tâm nó là
gánh nặng và khi mình liên tục mình thấy nó là gánh nặng thì người ta có chửi vô mặt mình thì cái khả



năng chịu đựng của mình rất tốt, tin tôi đi. Khi mình thấy nó là cái của nợ thì cái khả năng chịu đựng thị
phi là rất tốt. Và mai này khi mà mình phải sống qua những giây phút mà trọng bệnh hay là cận tử thì
mình cũng không có tiếc nuối, sợ hãi như là cái người không có tu là bởi vì sao? Là vì đã từ lâu rồi, từ
nhiều năm nay, nhiều thập niên nay, mình biết rằng mình đang cõng cái của nợ này. Bây giờ đã đến lúc
mình buông nó mình đi, đấy. Cho nên, mà nó xui một chỗ là phật tử không có đủ cái duyên lành tu tập.
Cho nên nghe cái bài giảng này nghe rất là ngán. Nhưng đặc biệt ở đây ai mà tự thấy mình già, tự thấy
mình bệnh, tự thấy mình không an lạc thì có thể tham khảo cái điều tôi vừa nói. Cái đó rất là quan trọng.
Và sẵn đây tôi nói luôn, tôi nhắc lại một câu chuyện của Nhật Bổn là người ta nói rằng, nếu ta đang chèo
xuồng trong đêm, đêm tối mịt mù. Nếu mình đang chèo xuồng trong một cái đêm tối mịt mù và có một
cái chiếc xuồng khác nó tông mình thì cái cảm giác của mình nó ra sao? 
- Nếu mà cái chiếc xuồng nó tông mình mà trên đó không có người, cái tâm trạng mình nó khác, đấy.
Mình nghĩ là nó bị sút dây, nó bị nước cuốn, nó bị gió thổi, nó bị trôi dạt nó tông vào chiếc xuồng của
mình, cảm giác đó nó khác.
- Nhưng mà nếu mà chiếc xuồng tông mình là chiếc xuồng của người bạn mình hoặc của kẻ thù mình mới
chửi lộn hồi chiều thì cảm giác nó có khác không? mà trước sau nó chỉ là chiếc xuồng thôi, rồi.
- Nếu mà cái người bên đây, cái người mà bị tông đó là nam, mà cái đứa tông nó là nữ, cảm giác nó khác.
Mà nó đẹp khác, nó xấu khác, có đúng không? mà con vợ mình khác, bà mẹ vợ nó khác, có đúng không?
khác chứ, khác và cái quan trọng nhất là chiếc xuồng đó có người và không có người, nó cho mình một
cái cảm xúc rất là khác.
Đây cũng vậy, một cái người mà tu tập niệm xứ mà đến cái mức mà ngon lành rồi đó thì khi bị người ta
chửi vô mặt mình sẽ cảm giác rằng đây mình đang bị một chiếc xuồng không người nó tông vào.
Còn nếu mà không có tu là mình sẽ thấy rằng mình đang bị tổn thương, đang bị xúc phạm và trên cái
chiếc xuồng mà vừa tông mình là kẻ thù nó ngồi trên đó. Khi mà mình nghĩ rằng cái kẻ thù nó ngồi trên
đó và nó cố ý nó tông vào để mà nó khiêu khích, nó xúc phạm, nó tổn thương mình thì lúc bây giờ đó,
chiếc xuồng nó đau ít mà mình đau nhiều. Mình tới 2 lần đau.
- Một là bị tông giựt mình.
- Hai là mình nổi điên lên.
Kinh nói Đức Phật tới thăm bệnh đệ tử, Ngài thường hỏi một câu giống nhau. Con có đau lắm không? con
có chịu đựng nổi không? Ngài hay hỏi cái câu đó, để chi? Ngài đang biết người ta đang bệnh, nhưng mà
Ngài vẫn phải hỏi để Ngài tự tạo cơ hội thuyết pháp. 
Ngài nói thế này, con đừng có nghĩ rằng tôi đang bị đau và cơn đau này là của tôi, con chỉ nghĩ đơn giản
rằng cái đơn đau đang có mặt. Cơn đau là do duyên mà có rồi trong tích tắc nó sẽ do một cái duyên nào
đó nó mất đi. Có một điều là những cái cơn đau trước và sau nó tiếp nối nhau nhanh quá cho nên mình
tưởng là một, chứ thật ra không có, nó nhiếu, nó nhói từng cơn, từng cơn khác nhau. 
Và khi mình ăn cũng vậy, khi mình vui cũng vậy, khi mình hạnh phúc cũng vậy. Cái cảm giác mà ngon
miệng nè, sung sướng nè, hạnh phúc nè, thoải mái nè, dễ chịu nè nó không có một cái cảm xúc nào mà nó
kéo dài quá một sát na. Có một điều là cái trước và cái sau nó tiếp nối nhau quá nhanh đi, mình không
thấy được cái sự vô thường của nó, không thấy được. Mà chính vì mình không thấy được cho nên mình
mới nghĩ rằng đó là tôi, đó là của tôi. Tôi là một cái cục, một cái khối gì đó mà nặng mấy chục ký lô và
tồn tại trong cuộc đời này với tất cả những khía cạnh như là danh phận, tiếng tăm, quyền lực, tiền bạc,
nhan sắc, tình cảm…v...v…dầu mình biết rằng mấy chục năm nữa nó cũng mất, nhưng mà tạm thời bây
giờ mình vẫn thấy nó là một cái gì đó rất là quan trọng, rất là ghê gớm.
Trong khi đối với một người có tu học, chỉ nhớ cái câu này, cái thân tâm này nó có đáng để mà mình dán
cái nhãn tôi và của tôi lên đó hay không? lột cái nhãn đó ra nó bớt khổ nhiều lắm quý vị. Mà mắc cái
chứng gì mà dán cái nhãn tôi và của tôi lên đó chỉ chuốc khổ thôi, tôi xin khẳng định 1000%. Chúng ta
không được một cái lợi gì khi mà mình nghĩ rằng thân tôi đang bị đau, cơn đau này là của tôi, phải
không? mà trong khi đó mình chỉ nghĩ như lời Phật, thay vì mình nghĩ tôi đang bị đau, thì mình chỉ nghĩ
rằng cơn đau đang có mặt. Bây giờ mình tập dần đi quý vị. Tập dần đi bởi vì nay mai, tháng sau, năm sau,
cái chuyện mà mình nằm liệt giường, tiêu tiểu tại chỗ rồi nó đau nhức, tê buốt toàn thân, chuyện đó mình
không có biết lúc nào nó xảy đến phải không?



Thì ở đây trong Kinh dạy chúng ta có hai cái cơ hội để sống. Người đời thì chỉ có cơ hội kiếm tiền, chỉ có
cơ hội thăng tiến, cơ hội quen biết với một nhân vật giúp mình được, người đời họ chỉ có những cơ hội
đó. Nhưng mà trong Kinh Đức Phật Ngài dạy không.
Ngài dạy rằng mỗi cái giây phút vô thường của thân này, tâm này và thế giới chung quanh nó là một cơ
hội để chúng ta tốt hơn. Trong Kinh có dạy cái đó. Tức là mỗi cái giây phút mà biến đổi của thân, tâm và
môi trường chung quanh, nó là một cơ hội để chúng ta được tốt hơn với điều kiện là ta phải đón nhận cái
cơ hội đó bằng Chánh Niệm và Trí Tuệ. 
Tôi nói rất là nhiều lần cái toilet, cái bồn cầu, nó hoàn toàn có thể là cái chỗ mà mình đắc đạo. Cái chánh
điện trang nghiêm đẹp đẻ này rất có thể đó là cái chỗ để chúng ta gieo trồng cái ác nghiệp, vì sao? Vì nếu
mà mình có mặt trong chánh điện trước Kim Thân Bổn Sư mà bằng cái tâm tỵ hiềm, ghét ghen, ganh tỵ,
bất mãn, tham đắm, dính mắc thì lúc bấy giờ cái chánh điện này nó là cái chỗ để cho chúng ta tạo cái ác
nghiệp, tạo cái tội lỗi thôi. Nhưng mà nếu ở trong cái nhà bếp hôi hám, trong cái toilet dơ bẩn mà chúng
ta trước sau như một, luôn sống với chánh niệm, thì lúc bấy giờ cái nhà bếp hôi hám đó, cái toilet hôi hám
đó nó tuyệt đối có thể là cái đạo tràng để mình chứng ngộ. Và tôi nhắc lại một lần nữa nó xui một chỗ là
rất nhiều và rất nhiều bà con Việt nam không tin được chuyện đó, bà con cứ nghĩ rằng thiền là phải ăn
mặt trang nghiêm, thơm tho sạch sẽ, ngồi ở trong một cái thiền viện ngon lành, thơm ngát và mát lạnh,
trước mặt phải là một vị thiền sư trang nghiêm hảo tướng, đó, thiền mà mình muốn đắc, mình đòi tùm
lum điều kiện như vậy. Nhưng thật ra không, bất cứ nơi đâu và lúc nào chỉ cần mình có cái khả năng tỉnh
thức, biết cái gì nó đang diễn ra thì ngay cái giây phút đó là cái cơ hội bằng vàng để chúng ta chứng đạo. 
Thì tôi thuyết pháp, tôi tận lực cái gì cần nói thì tôi nói, chứ còn cái chuyện tin hay không thì hên xui phải
không? cho nên chánh điện nói riêng và chùa miểu nói chung nó thật sự là một cái casino, có nghĩa là
mình vào trong đó cái yếu tố may rủi rất lớn là sao? Đi chùa tốn tiền mất thời gian không được gì hết y
như mấy anh chàng đánh bài bị thua vậy đó. Nhưng mà nếu mà đi chùa có lý tưởng, xác định được mục
tiêu, mục đích và áp dụng được lời Phật thì mỗi phút mà sống trong chùa, hoặc là mỗi phút mà mình đi
toilet đều là cơ hội để mình chứng đạo.
Trong Kinh nói hành giả tu tập Tứ Niệm Xứ có rất nhiều cơ hội để đắc đạo qua những đắng và ngọt của
đời sống, đắng là sao? Biết rõ rằng mình đang đau, biết rõ không nên bất mãn, không nên trốn chạy cơn
đau. Hãy ngồi nhìn nó, thì khi hành giả nhận thức như vậy thì lúc bấy giờ cơn đau đó là một cái cơ hội để
hành giả được tiến bộ.
Rồi tôi qua tới cái vị ngọt, khi hành giả biết rõ rằng cái sự dễ chịu này rồi sẽ mất đi trong tích tắc, tiếp
theo. Đó, hành giả nhớ như vậy thì cái giây phút dễ chịu và giây phút khó chịu nó đều là cơ hội để hành
giả được giải thoát. Chưa hết, còn nữa, trước đây, khi không có học Phật pháp, khi không có tu tập thiền
định, thì phiền não chỉ là phiền não thôi, phải không? và cái tâm thiện, cái Tâm mà Từ bi, Chánh niệm,
Trí tuệ, Thiền định nó cũng chỉ là Tâm thiện thôi. Nhưng khi có học đạo rồi, có hành đạo rồi thì tất cả
cảm giác khó chịu, dễ chịu, đó là cảm giác. Tất cả tâm trạng thiện và ác, xấu và tốt. Tất cả những cảm
xúc, những tâm trạng hoặc là những cái diễn biến sinh hoạt của tấm thân này thì nó đều là cái đề mục để
mà hành giả nhìn vào đó. Nhìn vào đó bằng một cái nhìn khách quan.
Khách quan là sao? Nó sao thấy nó như vậy, đừng thêm bớt gì hết. Chúng ta khổ là vì sao? Là vì chúng ta
luôn luôn có thói quen thêm bớt, chỉnh sửa những gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng.
Thí dụ mình vào chùa mình gặp cô Huyền Mai mà sao mình chào bả, bả không nhìn mình, bởi vì bả đang
đầu tắt mặt tối mà. Nhưng mình, hình ảnh cô Huyền Mai mình đi mình dịch khác, mình dịch đó là cái bà
này bả ghét mình, bả khinh mình nghèo hoặc là tuần trước mình đưa tiền chợ hơi trễ, nhờ bả ứng dùm
v..v.. và v..v. rồi mình có lỡ mình có xin bả một trái cam để mình ăn cho hết khát nước, bả đưa, chắc bữa
nay bả nhìn mình bả khinh, trong khi người ta lu bu, người ta chạy xịt khói, cái phần đó mình không có
nhìn, mà mình lo mình dịch, mình phân tích mình chú giải cái chuyện người ta không nhìn, khi mà mình
dịch cái kiểu đó, mình chú giải cái kiểu đó thì tự nhiên mình nổi điên với cổ, thì tôi tạm thí dụ một người,
chứ tôi không có ưu tiên cô Huyền Mai nha, đừng có đi đồn. Ở Việt Nam cái gì cũng nghe 1/4, hiểu một
nửa, kể lại gấp đôi. Việt Nam mình vô địch, nghe 1/4, hiểu có một phân nửa, kể lại gấp đôi có chịu nổi
không? ở đây các vị có biết rằng người ta chửi tôi trên mạng, người ta chửi kiểu hay lắm. Nguyên cái bài
giảng của tôi vầy nè, nó cắt ngay cái chỗ nào nó cần cắt, xong nó để là thuyết pháp nói như vậy đó.



Rồi tối nay tôi chỉ chỗ cho nó cắt nè. Nó cắt là chưa lấy vợ thì tối mở tủ lạnh không thấy gì leo lên giường
ngủ, lấy vợ rồi, lên giường thấy chán xuống mở tủ lạnh, đó, nó cắt ngay cái chỗ đó. Nó nói rằng thuyết
pháp gì đâu mà không thấy Phật ở đâu hết, mà thấy toàn là đàn bà, rồi nhậu, rồi ăn, rồi ngủ không. Việt
nam, cái gì chứ cái vụ đó mình giỏi lắm, con rồng cháu tiên. Tiên có nghĩa là lúc nào cũng sống trên mây,
mà con rồng lúc nào cũng lòn lách như rắn vậy đó.
Cho nên tôi nói rằng chuyện đầu tiên nhớ rằng giao thừa không phải cuối năm mới giao thừa mà giao thừa
là cái thời phúc chuyển giao giữa cái tốt và cái xấu, cái buồn và cái vui, cái thiện và cái ác, cái tiến bộ và
cái thụt lùi. Thì trong một ngày như vậy không biết bao nhiêu lần mà mình giao thừa, đó là chuyện thứ
nhất.
Chuyện thứ hai, trong Kinh nói tất cả chúng sinh trong cuộc đời này đều luôn luôn sống trong bốn cái tốc
độ tâm lý sau đây: một là từ xấu qua tốt. Tốc độ hai là từ tốt qua xấu. Tốc độ ba là từ tốt qua tốt. Và tốc
độ bốn là từ xấu qua xấu.
1/ Thế nào là tốc độ một? tốc độ một đó là từ xấu qua tốt. Có nghĩa là đang sân si, đang hiểu lầm, đang
ghen ghét, đang dính mắc mà tự nhiên cái chuyển qua thiện, cái này rất là khó, đúng không? mình đang
chửi lộn cái mình nhìn Phật mình Từ bi trở lại liền, thì ở đây có ai làm được không? nó gọi là tốc độ một
từ xấu mà chuyển tốt, khó lắm, chỉ có người tu hành. Người đang sân si mà chỉ cần nhắc câu là người ta
quay người, gọi là buông đao thành Phật liền, quay đầu là bờ liền. Chứ còn người không có tu là mình
đang chửi lộn ngon lành mà tên nào nó nhào vô là mình…nhất là vô can đó. Sẵn đây tôi nói luôn, người ta
đang đánh lộn mình can cho khôn một chút, có nhiều người ngộ, nó nhảy vô ôm thằng, để cho thằng này
nó đập thằng kia thoải mái, có không? có, tôi thấy cái đó có. Tự nhiên con Lan nó đánh con Cúc, mình
nhào vô mình ôm con Cúc thế là con Lan nó rảnh tay nó nện cho con Cúc má nhìn không ra luôn. Cho
nên, một là can đánh lộn. Hai là cứu người chết đuối, cứu mà không khéo nó chết cả đôi, hiểu không?
mình phải xác định được cái khoảng cách của mình với nó là bao xa và mình nên chụp nó cái nào, và lúc
nào cũng phải là cự ly an toàn hết. Mắt tiêu cự mà tay cự ly, chứ không mà nhào xuống cứu nó xong, cái
là nó kéo mình đi luôn mà trường hợp đó bị rất là nhiều, nhớ. Rồi, cho nên có 4 tốc độ Tâm. Một là từ xấu
qua tốt, cái tốc độ này ở trong thế giới phàm phu hầu như là zero.
2/ Tốc độ hai là từ tốt qua xấu rất dễ phải không? mình đang ngồi nghe pháp vậy chứ, gặp ai, liếc vô thấy
con nhỏ thấy ghét, là bắt đầu nó sân lên liền à, từ tốt qua xấu rất nhanh, hoặc là mấy anh mà đang ngồi
thấy có một cái bóng hồng nào nó lượn vô một phát là tự nhiên ông pháp sư coi như nhạt nhòa, cứ tập chú
vào đối tượng kia liền. Đấy là trường hợp nó gọi là thiện qua bất thiện rất nhanh.
3/ Đây là trường hợp ba là từ thiện qua thiện. Nói chung là cái gì mà qua thiện là khó.
Thí dụ như mình đang nghe pháp là tâm thiện mà từ cái tâm thiện này có chuyển qua tâm thiện kia khó
lắm. Thường là cứ hễ thiện được chút xíu, nó quẹo qua bất thiện, vì sao? Là vì trong Kinh dạy rất rõ, cái
khuynh hướng tâm lý của mình là xấu nhiều hơn tốt. Nước ở thể khí luôn luôn có khuynh hướng lên cao,
mà nước ở thể lỏng thì luôn luôn nó có khuynh hướng chảy về chỗ thấp, đúng không? mà cái kẻ nào mà
lúc sống bình thường mà sống nhiều với tâm bất thiện, cái lòng nó luôn hướng về cái chỗ xấu.
Mình tốt với nó, cũng nghĩ xấu, mình thuyết pháp cho nó nghe, nó cũng nghĩ xấu, mình quỳ mình lạy nó,
nó cũng nghĩ xấu, và cái thứ đó tới hồi mà chết mà tụng kinh cầu siêu mà nó siêu được, tôi làm con. Là tại
vì lúc nó tỉnh là nó đã bất thiện một núi rồi. Thì lúc mà nó ngáp ngáp, mà nó hước lấy hơi ra, làm sao mà
kinh nào lọt vô được quý vị.
Nó sống toàn là nước thể lỏng không, lúc đó nó kiếm cái chỗ thấp nó chun xuống. Trong khi cái tên nào
mà nó sống bằng cái từ bi, chánh niệm, trí tuệ đó là bình thường nó hay bốc hơi lắm. Cho nên lúc nó chết
không có cần thầy bà nào tự nhiên nó ngáp ngáp là bắt đầu nó bốc rồi, cái hơi nó lên từ từ rồi đó, hiểu
không? Cho nên có nhiều cái tay mà làm thầy chùa thì tôi cũng phải đi tụng, nhưng mà nhiều cái tay tôi
dòm tôi thấy, đêm thấy ta là thác đỗ, biết, biết nó đang chảy như thác vậy đó, bất thiện trùng trùng.
Nhưng có nhiều người mà tôi có quen biết, một ít thôi, họ sống lành lắm quý vị. Tôi có biết một vài người
ở Việt Nam và một vài người bên Âu Mỹ cả đời không biết giận ai. Và trong quan sát của tôi ngẫu nhiên
thôi, chứ tôi đâu có rình, tôi chun dưới sàn tôi rình đâu. Nhưng mà ngẫu nhiên vài lần tôi để ý đó không
có nổi giận với ai. Chuyện gì cũng cho qua rất là dễ và đặc biệt không có tham. Cái gì không phải của
mình thì không nhìn mà cái gì của họ thì họ rất là dễ buông ra. Tôi có thấy cái người đó, thì mấy cái
người đó hoặc là khi mà họ gặp mình mà họ chỉ cần nghe mình nói một hai câu pháp là con mắt nó sáng



ngời lên liền. Đối với cái thiện nó dễ lắm. Thì mấy cái tay đó mà tụng kinh cầu siêu sướng lắm, chỉ nhắc
một hai câu thôi. 
- Hít sâu thở chậm không có gì tiếc, không có gì sợ. 
- Hít sâu một câu, 
- Thở chậm không có gì tiếc, không có gì sợ.
- Bỏ cái cũ tìm cái mới.
Sáu câu xong là nó cười nó đi. Còn cái thứ mà nó sống mà nó thấy ghét rồi đó, càng tụng nó càng nhíu dữ
dội. Càng tụng cái mặt nó càng thấy ghét, bởi vì sao? Vì nó đang tìm cái chỗ thấp nó chun xuống, và ở
đây đừng có nghĩ rằng chúng tôi đang tuyên truyền, nhồi sọ, tẩy não các vị, phải tin Phật, phải tin có luân
hồi, tái sinh, chuyện đó rất là khoa học. Nếu chuyện tái sinh là có thật thì cái cảnh giới của cái người lành
bắt buộc phải là thơm ngát, mát lạnh, vì sao? Là vì nó phải tương ứng với cái tâm tư của người ta lúc còn
sống. Và nếu cõi tái sinh là có thật thì cái chốn về của cái người bất thiện bắt buộc là nó phải tương ứng
với cái tâm sân si. 
Cho nên hôm nay mình thấy trên thế giới, trong cái thế giới vĩ mô mà mình quan sát được. Tôi không nói
đến thế giới của bacteria, của virus, tôi không nói những cái thế giới của loài vi sinh, thủy sinh, tôi không
nói, tôi đang nói thế giới của các động vật, nói chung là sinh vật mà cụ thể. Mình thấy rõ ràng có những
cái loài, có những con cá, nó được chủ nuôi, cưng chiều. Có những con chó chủ dắt đi chơi, bồng ẩm,
hung hít như con, mà có những con chó, đó là chiều tối mình ra ngoài lộ là mình thấy nó treo lên, có
không? sanh ra làm chó chỉ để người ta dùng cái đèn khò người ta khò là bắt đầu treo lên, cũng làm chó
mà cái phận làm chó khác nhau. Rồi làm cá cũng vậy, có những con cá nó sống hết tuổi thọ, có những con
cá là tới đủ trọng lượng là bị đem lên nướng liền, là vì sao vậy? và có những loài động vật nó sống ở chỗ
cực kỳ dơ bẩn, ống cống, hầm cầu, hố rác. Nhưng có những động vật nó sống ở chỗ rất là sạch, rất là đẹp,
có không? có hiểu tôi nói gì không? có những động vật, thí dụ như tôi bên Thụy Sỹ, đặc biệt vào mùa
xuân tôi thấy bướm, ong, chim nó bay mà tôi thấy tôi ham. Tôi nhìn mấy con bò mà bên triền đồi tôi cũng
thấy ham. Nó đẹp như vậy, bên kia là đỉnh tuyết vĩnh cửu mà bên đây nó ăn cỏ, mà ngó xuống kia là hồ
xanh biếc. Chừng nào bị làm thịt thì chưa biết, bây giờ nó làm bò Thụy Sỹ nó thảnh thơi thiệt. 
Hồi tôi qua Ấn độ, trời ơi, con bò nó ốm hơn tôi nữa. Mình đã ốm mà nhìn nó mình thấy mình hãnh diện
luôn, nó trơ cái xương nó ra, mà 5, 7 chục con mà nó đi ăn rác, có biết không? ở đây có ai thấy bò ăn rác
chưa? Đi Ấn độ mà bò đi trên phố là thấy sai rồi. Mà đã vậy còn ăn rác, nó đi kiếm ăn như là chó hoang
vậy. Bò Ấn Độ, cũng là bò mà nó chênh lệch nhiều lắm.
Rồi đêm hôm, mình có dịp đi ra phố đêm Sài gòn, mình thấy có những bà cụ 70, 80 tuổi cầm một cọc vé
số đi vô từng cái chỗ đông người mời mà trong khi đó cũng vào cái giờ đó có những cụ ngồi nhà uống
yến mà còn chửi con nhỏ osin bữa nay yến lượm lông chưa sạch, bỏ đường phèn hơi bị ngọt, mà trong khi
cái cụ kia giờ cầm nguyên một cái cọc vé số đi bán, quý vị thấy không? cũng là con người, có những bà
vợ nhìn nó cũng bình thường lắm, cũng không đẹp hơn tôi, mà chồng nó cưng, vừa cưng, vừa sợ. Còn có
những bà vợ, thằng chồng nó đánh một tháng, chỉ trừ có rằm và 30 là nó tha thôi, có không? có bà vợ như
vậy không? chỉ có rằm và 30 là nó tha thôi, cũng là phận đàn bà. Và đàn ông cũng vậy, có những ông
được họ thương, họ quý như là một người bạn đời. Nhưng mà tôi biết có những người đàn ông mà đi làm
về không dám ghé nhà, là bởi vì vô trong nhà là có chuyện, có, cũng là đàn ông tu mi, râu ria ngon lành
mà lấy nhầm con vợ mà coi như không lấy tốt hơn. 
Cho nên tái sanh là gì? Tái sanh là tìm về một cái nơi chốn nó tương ứng với cái tâm tư của mình, lúc
mình còn sống. Và trong một ngày như vậy, như tôi nói có rất là nhiều cái thời điểm giao thừa. Thiện ác,
ác
thiện, thiện ác, mà mình sống nhiều với cái gì thì mình coi như mình đang kín đáo xây dựng một chốn về
tương ứng với cái tâm tư đó, rất là khoa học. Còn nếu chết rồi là hết, OK quá, quá tốt, chết rồi hết là yên
rồi.
Nhưng mà nếu có tái sinh thì chúng ta sẽ chắc chắn về một cái nơi mà nó tương ứng với cái gì mà nó diễn
ra trong đầu của mình. Có những loại cây nó thích hợp với cái vùng ngập mặn, có những loại cây nó phải
sống trong sa mạc, có những loại cây nó phải sống ở trong đất sét, đất cát, đất sình, có những loại cây nó
phải sống gửi trên một cây khác, là vì sao? Là vì cái đặc tính sinh học của nó, buộc nó phải sống như vậy



nó mới có thể tồn tại, thì mình cũng vậy. Trên thế giới này luôn luôn có đủ cái môi trường, đủ hoàn cảnh
cho đủ hạng người về sống.
Không lẽ tôi nói hoài bên Âu Mỹ thì kỳ, chứ ngay tại Việt Nam tôi biết có rất nhiều cái nhà ở Phú Mỹ
Hưng đóng cửa không có người, có không? mà khi có những cái ngôi nhà cấp bốn nó chen chút với nhau
như là cá mòi, có không? đó là cái nghiệp gì, cái nghiệp gì mà nó tạo ra cái cảnh đó, mà có nhiều cái còn
đau lắm, có mấy cái nhà mà toàn là nhà đẹp không mà phải đi thuê người ta về, người ta ở để người ta
quét dọn. Nó ở cái nhà xịn mà còn phải trả tiền nó nữa? có đau không? còn mình thì sao? Mình chỉ có
mấy mét vuông văn phòng. Có cái loại người đó không? mấy mét vuông văn phòng, quần quật, quần quật
như cái con chi chi đó. Giàu thiệt, nhưng mà chỉ biết là mấy con số tiền nó nằm trong nhà băng, quanh
mấy con số đó thôi. Du lịch không có đủ cái hứng để đi, ăn cũng không có ăn ngon được, bởi vì phone nó
reo liên tục. Rồi tới một ngày lên máu, đột quỵ, trụy tim lăn đùng ra chết, đám ma to đùng. Thì tôi nói
thiệt, tôi không biết rằng cái người đó với cái ông bán vé số, ai sướng hơn ai. Nhưng mà trong mắt nhân
loại, mắt quần chúng thì cái thằng cha mà nhà giàu thì thành công phải không? đấy, đời người mình hai
mục đích thôi.
- Một thành công.
- Hai thành nhân.
- Thứ ba là thành công nhân.
Thì mình thấy đa phần là thành công hay thành nhân hay thành công nhân thì đa phần là gì? Là nô lệ cho
cái đời sống, cái dòng chảy. Mà cái cuộc đời này đó là một cái vỡ kịch buồn lắm quý vị. Sống để đi làm
và đi làm để sống, có đúng vậy không? ở bên đây tôi không biết. Ở bên Mỹ thứ đó nhiều lắm, hai vợ
chồng mua một cái nhà phải to mới chịu, mà mua xong rồi là mờ đất ông chồng lái xe đi về hướng tây,
mà vợ đi về hướng đông. Coi như lấy nhau mà gần nhau không được bao lâu là một cái buồn.
Cái buồn thứ hai, tối mịt mới về, ăn toàn đồ hâm không, có biết không? cuối tuần bả nấu cho một núi
xong rồi bả nhét vô trong ngăn đá bắt đầu ăn từ từ. Mà tại sao tôi rành, là bởi vì chính họ mời tôi về nhà
để họ học đạo, họ học lúc nào? Họ học cái lúc mà tối họ về họ học được tiếng. Còn nguyên cái ngày hôm
đó là buổi sáng, trước khi đi, có khi để tờ giấy, có khi là viết tin nhắn Sư, đồ để trong tủ lạnh, Sư thích
món nào thì hâm món đó. Nó coi mình là Sư phụ mà nó còn đối xử như vậy thì hỏi làm sao mà sống vui
được, cả đời ăn toàn đồ hâm không, cả đời. Rồi đến một cái ngày về hưu thì sao?
- Một là về Việt Nam.
- Còn hai là sống bên đó thì thời gian nấu nướng nhiều hơn, thời gian nấu nhiều hơn mà sức khỏe và cảm
hứng nó ít dần. Rồi đợi đến ngày vào nhà già, các vị chưa có vào nhà già của Mỹ. Nhà già của Mỹ sang,
sạch, đẹp, nhưng sang, sạch, đẹp, chỉ dành cho cái đứa trẻ nó vô nó nhìn thôi, chứ còn người già là mấy
cụ nè. Tôi vô tôi gặp mấy cụ mà tôi nản đó, quý vị nghe cái chuyện này quý vị mới thấy ghê nè. 
Có cái ông phóng viên đó, ổng vô ổng phỏng vấn mấy cụ nhà già đó. Thì trong lúc chờ mấy cụ ra họp mặt
thì ổng thấy có cái keo kẹo đậu phọng để kế bên. Thì có cái ông cụ ổng ngồi kế bên, ổng chờ mấy cái ông
kia ra, phóng viên nó thò tay nó mở cái nắp keo nó bỏ vô nó nhai, lạt nhách à. Nó nhai nói ai ác quá, mấy
cụ không có răng mà để mấy cái hột này lạt nhách mà cứng, cái ông đó ổng nói kiểu đớt đớt, nó là
chocolat mà tụi tôi mút hết rồi mới để cái đó lại. Cái thằng phóng viên nó ói không kịp, mà ác thiệt, mình
mút hết rồi, mình liệng đi, không, để đó, rồi phóng viên nó hỏi vậy chứ sao không liệng, để cho mấy
thằng có răng nó ăn.
Mà quý vị coi, ông chủ đó, ông chủ ngày xưa đó rồi bây giờ đi vô nhà già, vô trong đó cá mè một lứa, lúc
nhớ, lúc quên, đã lắm. Rồi coi như khi mà lẫn, là coi như chuyện xưa nhớ, chuyện nay không nhớ. Ở đây
ai biết chuyện đó không? Họ kể chuyện mà 40 năm về trước họ kể như là ngày hôm qua. Còn chuyện
ngày hôm qua thì coi như chuyện kiếp trước không nhớ. Độc lắm, mấy cụ của tôi độc lắm, thì lúc đó bà
con thấy bây giờ có ngồi trên ở trên cái giường bằng vàng đi nữa thì cũng bằng không. Và tôi cũng xin
báo một cái tin rất là vui và cũng rất là buồn.
Bây giờ là sắp giao thừa kết thúc năm 25, thì tôi khẳng định rằng 100 năm nữa toàn bộ nhân loại trên trái
đất này chết sạch. Cái đó đúng hay sai? Sao dòm tôi, có hiểu không? những người đang có mặt trên trái
đất này bây giờ nè 100 năm nữa chết sạch, mà hễ tên nào còn sống thì hỏi nó là ai thì nó cũng không biết
luôn, phải không? Nghĩ khiếp chứ, 8 tỷ người bị xóa sổ triệt để trong 100 năm.



Và chủ nhân thật sự của trái đất này lúc đó là những đứa bây giờ chưa đẻ, nó đang còn nằm ở đầu gối của
ba nó. Nghĩ khiếp, tất cả những gì mà chúng ta đang đầu tư, đang hy vọng, đang thích thú đang thưởng
thức, đang hưởng thụ, đang sở hữu thì trong thời gian 5 năm, 10 năm nữa nó sẽ vào tay người khác. Vợ
mình người ta xài, con mình người ta xài, nhà mình người ta ở. Đời sống này, sống mà không có khả năng
buông thì sống chỉ thêm nặng và chết chỉ thêm khổ. 
Cho nên nghe cái câu này nè. Nếu tự xét mình không có khả năng buông bỏ thì nên hạn chế sở hữu những
thứ khó buông. Tức là nếu mà muốn lấy vợ thì kiếm nhỏ nào xấu thì mình dễ bỏ, thí dụ như vậy. Muốn
mua nhà cửa, lựa cái nhà nào mà cấp bốn, mua có gì mình ra đi, chứ còn mà vợ đẹp, nhà giàu, mua đồng
hồ Rolex và đeo vô tới hồi mà ngáp ngáp kinh hoàng lắm.
Tôi biết có một bà Việt Kiều đem tiền về nước làm ăn, tay hòm, tay khóa, không tin ai hết, lúc nào bả đi
đâu, người ta nữ trang, bả đeo nguyên chùm chìa khóa, có khoảng bốn mươi mấy chiếc thôi. Bả đeo lùm
chùm vầy nè. Thì chuyện có thiệt, bả làm chủ mấy cái cơ sở doanh nghiệp lớn lắm ở Việt nam, Sàigòn,
Hà Nội, Nha Trang, Long Hải, bạc Liêu, bả đi như con thoi. Thì được một vài năm gì đó, thì bả nghe
người kỳ kỳ, thì bác sĩ nói bả bị ung thư kỳ cuối, mà cái lần cuối cùng là bả đang ngồi ăn, là bả gục cái
đầu xuống là bả mê. Nhưng mà hay lắm, trước khi mê bả lấy cái chùm chìa khóa nhét vô người, nó đã vô
trong đây rồi (đầu) thì vô trong bệnh viện, bả nằm được 13 ngày mà thay áo, thay quần cho bả, bà luôn
luôn không cho đụng vào cái chùm chìa khóa đó. Và cuối cùng bả cũng đi, bả cũng chết, nhưng mà chết
với cái chùm chìa khóa trong tay mà bây giờ mình không biết cái chùm đó nó mở cái gì? Hiểu không? sao
biết?
Cho nên, đêm nay là đêm giao thừa thì tôi không muốn kể bà con chuyện buồn, nhưng tôi chỉ muốn bà
con hãy cười trong sự bình tĩnh, hãy nhớ rằng phải thấy ra sự thật, thấy bản chất của cái nụ cười nó là gì?
bản chất của cái giọt nước mắt nó là gì? Để mai mốt gặp nước mắt mình không khóc, và gặp nụ cười
mình cũng không có dính mắc, cái đó rất là quan trọng. Bởi vì mình không có gan mình soi cái con người
của mình, tới hồi mà nó đụng chuyện là nó vãi ra quần, nó khổ lắm luôn. Bà con biết, trước khi tôi về, bác
sĩ Thụy Sỹ họ nghi ngờ cái tuyến giáp của tôi có vấn đề, bác sỹ Đức, tôi mới về Thụy Sỹ tôi khám thì họ
nói rằng tôi cũng có vấn đề, họ còn nghi là K đó. Các vị biết tôi xuống một lúc 6kg liền, mà tôi đâu có gì
đâu để mất, vậy mà cũng sợ mất mới ghê chứ. Không có gì để mất, mà cũng sợ mất thì nói gì mấy cái ông
chủ, bà cả ngồi trước mặt tôi, bây giờ mà họ phán một phát là bảo đảm là các vị thấy… sắp tới là tôi bay
ra tôi gặp cái người đó nè. Sắp tới tôi ra gặp cái người đó bên kia về, có nghĩa là họ tính vào đây, nhưng
mà họ tính tới tính lui, họ nói vào đây họ đi mệt lắm, họ bị K mệt lắm. Cho nên tôi phải ra đó gặp họ rồi
họ bay đi.
Đó là những chuyến bay rất là buồn. Những lần chúng tôi xuống phi trường quốc tế, chúng tôi thấy một
cái rừng người đang đi, tôi nhìn trong đó tôi biết có những người rất là vui vì đêm nay họ về với cái người
họ hẹn, hiểu không? và đêm nay họ về là họ sẽ viết giấy ly dị, tôi nhìn tự nhiên tôi hiểu vậy đó. Có người
về nó ly dị nè, cha đó về chắc lấy vợ nè, cha này về đem tiền cho thân nhân nè, cha này về đòi nợ nè, cha
này về khám bệnh, cha này cái hướng chắc về luôn quá, hiểu không? tức là trên một chuyến bay mà tôi
ngồi tôi nhìn một lúc cái dòng người nó đi ngang, nhìn cái mặt nó hiện ra. Cái mặt mấy cha đòi nợ nó
ngộ, nó sang mà nó khổ, còn mấy cha trốn nợ nó khác, nó vui mà có tí hồi hộp, thí dụ vậy. 
Cho nên là đời sống này, tôi nhắc lại đắng hay là ngọt, đẹp hay xấu, đen hay là hồng hoàn toàn nó tùy
thuộc vào cái chuyện ta là ai, và ta nhìn thế giới này nó ra sao? Có tin chuyện đó không? phải tin chuyện
đó.
Đức Phật Ngài không có dạy mình phải bi quan khi nhìn về thế giới, mà Ngài cũng không có kêu mình
yêu đời một cách đắm đuối và cuồng si. Ngài không có nói mà Ngài chỉ đề nghị con tập nhìn nó như “nó
là”. Bởi vì chúng ta có hai cách nhìn về thế giới. 
- Cách nhìn một nhìn nó như “nó là”. 
- Thứ hai là nhìn nó như mình muốn.
Thì khi mình nhìn nó như nó là đó, thì mình nhẹ lắm. Còn khi mình nhìn nó như mình muốn thì các vị
biết mà, mỗi người kiểu, đúng không? thì mỗi người kiểu thì trên cái nền tảng tư duy, kiến thức học
đường, quan hệ xã hội, điều kiện tài chánh, điều kiện sức khỏe, tình trạng tâm lý, tất cả những cái này nó
làm ra cái nền tảng cảm xúc, nền tảng tâm trạng, nền tảng nhận thức và những cái nền tảng này nó làm



cho mình nhìn về thế giới này không có giống nhau. Và chính vì nhìn những cái nhìn không giống nhau
nó dẫn đến cái chuyện gì? Phản ứng không giống nhau.
Tây có một câu rất là hay. Cuộc đời trước sau vẫn vậy, nhưng mà cái mà làm cho ta khổ 80% là do có
phản ứng tâm lý của ta, chỉ có 20% là tự thân vấn đề thôi. Có hiểu tôi nói không? hiểu câu này không?
câu này hơi khó hiểu. Tức là những cái chuyện buồn và chuyện vui đó tự thân nó chỉ có 20% buồn vui
thôi, mà 80% là phản ứng tâm lý. Tôi biết có nhiều người có chồng đẹp, có vợ đẹp lấy về chỉ để ghen
thôi, có không? có, lấy làm chi? lấy cái đứa mà không đủ sức cho mình ghen, nản lắm, mà lấy cái đứa mà
có đủ sức làm cho mình ghen, nó quá khổ. Cho nên mình thấy Đức Phật Ngài nói rất là chính xác, tức là
cái thế giới này là do con cảm nhận nó thôi. Mà nó lạ lắm,
Ra đường nhặt một cành hoa, 
Đem về ấp ủ mà mới ta, cũ người. 
Cái mà mình chán lên tới cổ họng thì cái thằng hàng xóm nó lại thích, xong chưa? Rồi, tới phiên thằng
hàng xóm nó thích bắt đầu mình mới bèn xét lại thấy đáng thích thiệt mà trước đây mình bỏ bê, có đúng
không? 
Tôi nhớ hoài có cái ông đó, ông nhờ công ty quảng cáo rao bán cho ông cái nhà, ông đang cần tiền, thứ
hai nữa cũng ớn cái nhà này quá rồi, thì ông mới nhờ công ty quảng cáo. Thì công ty quảng cáo nó quen
cái nghề của nó. Nó quảng cáo cái nhà mặt tiền, diện tích ngang bao nhiêu, sâu vô nhiêu, gần chợ búa,
trường học phải không? điện, đường, trường trạm OK, có chỗ vui chơi cho trẻ con, khu vực an ninh tốt
mà thậm chí ra phi trường, nhà ga cũng tiện, thì ông đọc xong, ông kêu nó, tao hết muốn bán, sao tôi thấy
cái nhà tao nó hấp dẫn quá. Tao thấy cái nhà tao nó đã quá, các vị nghe kịp không? cái đó có thiệt, và
chính tôi cũng vậy. 
Tôi ở bên Mỹ có nhiều khi tôi mua một món đồ, tôi thích tôi mới mua mà…tôi mua về, bên Mỹ mình giữ
lại cái hoá đơn, cái receipt, tôi mua về cái đó là cái áo, tôi còn nhớ, cái áo, cái ba lô tôi sắp bay thì tôi hay
mua. Tôi về cái tôi…mình thầy chùa mà, mình mua xong về cái mình online mình rà lại coi mình có mua
bị hớ không? Bởi vì nhiều khi ở ngoài mình mua cái đó là nó bớt 40%, nhưng mà ở online nó bớt tới 70%
thì mình rà mình thấy trên mạng nó có cái kiểu y như cái mình mới mua mà cái màu ngon hơn mà nó bớt
tới 70 % lận. Còn cái hồi chiều, cái màu không tới lắm mà đã vậy nó bớt có 40%. Mà trong khi trước khi
mình mua nó là cái đầu mình cũng lăn tăn mấy ngày, mà tới hồi mua xong mình mừng được chừng tiếng
đồng hồ, mà bây giờ, mình tìm cách mình gả nó trả nó đơn vị gốc. Những lúc đó, là những lúc mình phải
nhìn lại tâm hồn của mình. Cái đó rất là quan trọng quý vị. Đời sống này nó quan trọng ở chỗ là thường
xuyên mình sống trong suy tư. Chuyện gì cũng là Phật pháp hết.
- Phật pháp là gió.
- Phật pháp là nắng.
- Phật pháp là dưỡng khí. 
Ở đâu cũng có gió, ở đâu cũng có nắng, và ở đâu cũng có dưỡng khí, vấn đề là ta có chịu nhận ra nó hay
không mà thôi. 
Phật pháp không phải là cái mà Đức Phật Ngài chế ra, không phải, mà Ngài là một nhà khoa học Ngài
phát hiện ra và Ngài trao truyền cho chúng ta. Chứ nhiều người hiểu lầm tưởng là Đức Phật Ngài nghĩ ra
cái đó, không. Cái gì đúng bên Thánh Kinh nó sẽ giống y chang như cái đúng bên Kinh Phật. Quí vị nghe
tôi nói có hiểu không? Cái gì bên Thánh Kinh đúng thì nó sẽ giống y như cái đúng bên Kinh Phật. Cái gì
mà nó sai ở cái đạo này thì đem đi đâu nó cũng sẽ tiếp tục nó sai. Còn cái gì đúng thì ở đâu nó cũng cứ là
đúng.
Cho nên Phật dạy chúng ta có hai cái góc nhìn về thế giới. Góc nhìn một là nhìn thế giới qua cái góc cạnh
bản thể, nó sao thấy nó như vậy.
Cái góc nhìn thứ hai là nhìn thế giới qua cái khía cạnh hiện tượng. Hiện tượng là cái vỏ ngoài đó. Thì khi
mà mình nhìn thế giới qua bản thể đó thì tất cả cái nhìn của chúng ta giống nhau. Tất cả Thánh nhân ba
đời mười phương khi ngồi lại với nhau, giống nhau y chang, vì sao? Vì các vị nhìn thế giới này qua khía
cạnh bản thể. Còn tất cả phàm phu mình cứ ngồi lại là bắt đầu chửi lộn, xách bơm đạn, vũ khí đấm đá với
nhau, tại sao? Là vì mình nhìn thế giới này qua khía cạnh hiện tượng, tức là nhìn qua cái vỏ ngoài. Mà khi
mình nhìn qua cái vỏ ngoài chúng ta không cách nào giống nhau được.



Thứ nhất, đứa thì mắt cận thị, đứa thì loạn thị, đứa thì viễn thị, có đứa bị siêu thị. Có mắt siêu thị nữa là
mắt mấy thằng shopping, rồi có đứa nó bị tiêu chảy, có đứa nó bị táo bón. Mỗi một chứng bệnh nó sẽ tạo
ra một cái nền tảng cảm xúc và tâm trạng khác nhau. Cái này đúng hay sai? Có hiểu tôi nói không? chẳng
hạn như bây giờ bà con ngồi nghe pháp mà bà con cứ nhớ cái vụ cúng giao thừa, đố bà con nghe được,
mà bà con phải ngồi đây với tâm trạng ông Sư nói xong mình mới về, thì nó rất là nhẹ. Còn đằng này cứ
dòm đồng hồ hoài, sao mà ổng nói dài, nói dở, nói dai mà nói dóc. Mình cứ nghĩ như vậy, mình nghe
không được.
Cho nên khi mình đánh giá vấn đề qua cái khía cạnh hiện tượng đó, thì không cách nào chúng ta có một
tiếng nói chung, không thể nào có một mẫu số chung, không thể nào có một sự đồng thuận, có một cái sự
nhất trí khó lắm về từng lãnh vực chính trị, quân sự, tôn giáo, khoa học, xã hội, mỹ thuật.
Cho nên thằng Tây nó có câu rất là hay: the scien is we, the art I’m, Khoa học là chúng ta mà nghệ thuật
là tôi. Có ai hiểu câu này không? một rừng người mà gật quá ít.
Khoa học là chúng ta, tất cả chúng ta đều đồng ý 2 với 2 là 4 có phải không? tất cả chúng ta đều đồng ý
hai đường thẳng song song không gặp nhau phải không? đó là khoa học. Nhưng mà nghệ thuật thì khác,
một họa sĩ mà vẽ cái đường rầy có gặp nhau không? hai cái thanh sắt của đường rày có gặp nhau không?
gặp, và nói theo khoa học, thì 100 luôn luôn là 100 đúng không? và nhiều luôn luôn thì nó tốt hơn ít phải
không? bởi vậy nó mới ra cái chuyện này. 
Là một ngày kia muôn thú nó nhậu trong rừng, mà nó hết mồi, hết rượu thì nó mới cử một con đi mua
mồi thì nó nghĩ là con rít nhiều chân nhất, nó cử con rít đi mà nó cử lúc 12:00 mà tới 6:00 chiều không
thấy gì hết, nó vô coi, thì rít nó đang mang vớ. Quý vị tưởng tượng chừng đó chân mà nó mang vớ thì còn
cái gì nữa? tức là trên mặt con số khoa học thì mình thấy 100 chân là phải nhanh rồi đúng không? 100
chân nó phải nhanh, nhưng mà trong thực tế nó lại khác. 100 chân, thứ nhất là cái chân của ai? Chân của
con rít. Cái thứ hai, các vị tưởng tượng chân nhiều mà mình phải bỏ đi cái vụ mang tất thì OK quá, mà
đằng này cộng thêm cái điều khoản mang tất thì tôi thấy hơi bị khó cho nên từ 9:00… sáng..
Cho nên nó dẫn tới cái chuyện thứ hai, là kỳ sau cũng có đám nhậu nữa, người ta quyết định là không có
kêu con rít đi nữa, người ta kêu con khác, thì người ta nghĩ rằng chân nhiều thì không được, bây giờ lựa
đứa nào điềm đạm nhất, uy tín nhất cho nó đi mua, thì họ dòm tới, dòm lui thấy ai cũng làm việc của
mình, còn rùa nó chưa có làm, thôi bây giờ giao cho nó đi làm đi, thì kêu nó đi, nó đi mà trước khi nó đi
nó còn nói, tao đi là tụi bây không có được ăn mồi trước à, chờ tao về. Hứa thề, thề độc, thì nó đi hồi
9:00, đi tới 4:00 chiều không thấy nó thì tụi kia đói quá, tụi kia mới moi đồ ăn ra, thì mới moi ra thì nó ở
trong bụi nó ra nói tao biết mà, khủng khiếp, tao biết mà.
Cho nên thế giới này nó ra sao hoàn toàn tùy thuộc vào cái góc nhìn của mình. Nhìn từ hiện tượng hay
bản thể. Mà nói tới đây tôi còn nhớ chuyện nữa là vào một cái buổi sáng tinh mơ, con ốc sên baby (baby
snail) nó đang ngủ thì mẹ của nó kêu nó dậy, thì nó đang ngáy ngủ, nó hỏi mình đi đâu vậy mẹ? thì bả nói
đi lấy vợ chứ đi đâu, đi kiếm vợ cho mày, thì con sên nó nói, mẹ, con chưa có dứt sữa mà, cái bả nói đi
chậm như nhà mình kiếm vợ bây giờ là vừa con à. 
Tức là trong cái thế giới loài người xét trên mặt bản thể, con nít là không lấy vợ. Nhưng trên mặt hiện
tượng thì con ốc sên phải đi lấy vợ từ lúc còn bú bình, là vi sao? là vì cái thực tế đó là gì? Là nó đi chậm
lắm, khi nó đi, cái con vợ hôn thê tương lai của nó chưa có chào đời nữa là nó đã phải đi rồi. Cái vụ con
rít hồi nãy tôi biết tôi kể quý vị nghe quý vị tưởng là chuyện cười. Trên mặt số học 100 có nghĩa là 100
nhưng mà trong thực tế 100 chân của con này nó không phải là 100 chân của con kia, nghe kịp không?
chính vì vậy cho nên để giải thoát là ta phải có một cái nhìn rốt ráo qua cái gì? qua bản thể. 
Còn cái nhìn hiện tượng là luôn luôn có vấn đề. Quý vị nghe kịp không? cái nhìn mà qua cái hiện tượng,
qua cái lớp vỏ bên ngoài, đó, đó, cử cái con điềm đạm, khiên cái con rùa đó, tới chiều không có ăn, rồi cử
cái con nhiều chân đó, là con rít đó tới chiều cũng không có ăn, rồi còn cái con ốc sên, còn bú bình mà
phải đi lấy vợ rồi đấy. Thế giới hiện tượng là như vậy.
Cho nên Đức Phật dạy mình phải sống Chánh Niệm và trí tuệ trong từng cái giây phút giao thừa để thấy
rằng ta có sướng cách mấy thì cái sướng này sẽ bị thay thế bằng cái khổ. Ta có vui cách mấy thì cái vui
này sẽ bị thay thế bằng cái buồn. 



Ta có thiện cách mấy thì cái thiện này sẽ bị thay thế bằng cái ác. Ta có tốt mấy thì cái tốt sẽ bị thay thế
bằng cái xấu. Ta luôn luôn… đời ta luôn luôn là một quá trình của những lần thay thế, của những lần giao
thừa không tiếng pháo. OK về cúng giao thừa. 


